
                                     De stem van Barbra 

 

Het verhaal dat ik u wil vertellen speelde zich al weer heel wat jaren 

geleden af. 

Het zou een kerstverhaal kunnen zijn maar het enige van al wat gebeurde 

was dat wij waren uitgenodigd om de kerstdagen door te brengen in het 

prachtige landhuis van het vrouwtje van Stavoren. 

 

Achter het Centraal Station van Amsterdam zou het gezelschap samen 

komen om van daar uit de zuider zee over te steken. 

Herman Heyermans had zijn schip “ op hoop van zegen” ter beschikking 

gesteld en achter de mast stond Piet bakker de gasten te verwelkomen. 

 

Het was al ver in de namiddag en een gure oostenwind kwam van over het ij. 

 

Als eerste gast kwam Kniertje over de loopplank. 

In haar biezenkorfje voerde zij een zij spek voor het feest en een kwarts 

horloge als geschenk voor de gastvrouw. 

 

Toen kwam de boerin uit Frankrijk, vergezeld door Wil den Hollander. 

Zij waren gekomen met de trein die nooit meer stopt. 

 

In een oude Ford kwam prins Bernhard aan en toen die zich over de 

wiebelende loopplank begaf zag ik dat een grote groep het schip naderde. 

 

Het waren Doris Day en de volledige familie von Trapp waarvan denkelen 

wijsjes uit de Sound of Music  zongen. 

 

Gelukkig was de hoop opzegen een flink schip en konden er heel wat mensen 

mee en dat was ook wel nodig.  

 

In ganzenpas kwamen de gasten nu aan boord. Ik zag Danny Kay samen met 

Brigitte Bardot, Charles Dickens met Little Dorrit, Michael Jackson met 

Barbra Streisand, George Burne met Pippie Langkous en nog vele anderen . 

 

Tenslotte was de laatste gast de wiebelende loopplank gepasseerd. 

Bevelen klonken over het schip en de trossen werden los gesmeten. 

 

Jan de Hartog stond met Anton Zorgdrager aan het roer en schril gilde de 

stoomfluit het signaal van vertrek over het koude water van het ij. 

 



                                                            2 

Met zijn videocamera filmde Wim de la Parra de steeds kleiner wordende 

Westertoren terwijl hij Ronald Reagan vermaande omdat die door het beeld 

liep. 

 

De reis was begonnen. 

Ketelbinkie sjouwde met ketels van het kombuis naar het voorend waar veel 

passagiers waren en iedereen van koffie voorzag. 

 

Achter hem kwam Gerard van het Reve met de borrelfles voor de 

liefhebbers en terwijl hij de glaasjes vol schonk zong hij uit volle borst het 

Ave Maria van Schubert.   

 

Amsterdam verdween uit het zicht en terwijl – Doe maar – probeerde de 

stemming aan boord op peil te brengen, kwam onverwacht de wind opzetten. 

 

Eerst matig maar steeds sterker en de golven van de Zuiderzee werden 

steeds hoger. 

Maar de op hoop van zegen was een solide schip en niemand maakte zich 

zorgen. 

De passagiers vertelden elkaar de mooiste verhalen en hoewel het schip 

steeds heftiger begon te slingeren, begaf ik mij van groep naar groep om 

iets van die verhalen op te kunnen vangen. 

 

Agatha Christi, nog overstuur omdat zij de trein van 16.50 uur maar net had 

kunnen halen, wilde een toast uitbrengen maar het schip slingerde nu zo 

hevig dat zij een buiteling maakte en over de knieën van Godfried Bomans 

tegen Piet Bakker aan viel. 

“zie je wel”zei Piet, een vrouw  aan boord en alles loopt mis . 

ja, vond ook Herman de Man, ze gedragen zich als een bootje in de mist. 

 

Gelukkig ving Rambo haar op en Simone de Beauvier vond dit zo kostelijk dat 

Zij in verrukking uitriep” Kijk toch, een wereld van mooie plaatjes”. 

 

Intussen stormde het steeds harder.. de wind, nu gedraaid naar het noord- 

westen, huilde door het want en Jan de Hartog, de kapitein keek zorgelijk 

naar het steeds overkomende water. 

Plots legde er iemand een hand op mijn schouder. Het was Simon Carmiggelt 

en hoewel zijn blik wat angst uitstraalde, schreeuwde  hij tegen de 

storm:”Maak je geen zorg, ik red me wel”. 
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Met het invallen van de duisternis kwam ook de regen die met vlagen tegen 

het dek kletterde. 

Door middel van de marifoon probeerde de stuurman kontact te krijgen met 

de wal of andere schepen want het kompas was van zijn sokkel gerold en in 

geen velden of wegen was er een lichtje te zien , geen gaslantaarn of 

halogeenlamp was te bekennen. En elk gevoel voor richting was verdwenen. 

 

Zo worstelde het schip zich moeizaam door de donkere nacht, vechtend met 

de elementen en de gasten werden nu echt bang. 

 

Toen kwam het bericht dat de machine was uitgevallen en dat ook de 

marifoon en de radar niet meer werkte. 

De stroom viel uit en was het buiten al aarde donker, in de kajuit moest 

alles op het gevoel. 

Het schip kwam dwars op de  golven en slingerde zo hevig dat iedereen zich 

aan de ander moest vastgrijpen om op de been te kunnen blijven. 

Plotseling klonk er een schreeuw uit de menigte: “water!!! Er komt water in 

de kajuit, het schip is lek!”. 

Dat was een droevig bericht waardoor iedereen heel stil werd. Zou het 

schip nu zinken? 

De mensen waren nu in grote angst en Barbra Streisand, die dicht bij de 

kajuitdeur stond opende die en terwijl grote golven haar overspoelde 

haastte zij zich naar de stuurhut. 

Doorweekt kwam zij daar aan en toen zij de hopeloze en radeloze gezichten 

van Jan de Hartog en Piet bakker zag, kwam er een plan in haar op: ze zou 

zingen…. 

Jan Wolkers had net zijn laatste kus gegeven aan het vrouwtje van 

Stavoren en stond met Willy Corsari aan de oever van de Zuiderzee uit te 

zien of de gasten nog niet in zicht waren. 

“die van ons” zijn er nog steeds niet, zei Willy en het stormt wel heel erg.  

Hopelijk zijn ze niet in de problemen geraakt. 

In alle dorpen rond de Zuiderzee waren de mensen bezorgd nu. 

Veel vissers waren nog buitengaats een de mannen van de vuurtorens en de 

kustwacht, tuurden over het zwarte water in afwachting van noodseinen van 

schepen die in moeilijkheden waren. 

 

Plotseling klonk door het geloei van de storm een vreemd geluid. 

Was het de sirene ven een schip in nood, vroeg men zich af. 

Steeds indringende drong het geluid nu door tot in alle dorpen rond de 

Zuiderzee. 
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de vissersvrouwen begonnen te bidden en de ,mannen van de vuurtorens en 

de kustwacht vroegen zich af waar het geloei vandaan kwam. 

Toon Kortooms keek naar het late journaal van Europa drie toen hij het 

geluid hoorde en riep naar zijn jongste dochter, die op zolder plaatjes 

draaide: zet dat ding wat zachter, het lijkt wel of de dokter verzuipt. 

Maar dochterlief kwam verontwaardigd naar beneden:” Pap, dat is niet van 

mijn grammofoon, dat is Barbra Streisand en van haar heb ik geen plaatjes. 

Dat zingen komt van buiten”. 

Toen spoedde beiden zich naar de dijk en luisterde naar de enorme stem die 

over het water klonk. 

 

Intussen was de op hoop van zegen aan de grond gelopen en hoewel de kajuit 

nu half vol water stond was het grootste gevaar even geweken. 

 

De storm nam nu ook iets af en vele reddingsboten , bemand met stoere 

schippers werden te water gelaten en kozen zee om te zoeken naar het 

schip in nood. 

Voor iedereen stond vast dat er wel iets heel bijzonders moest zijn daar op 

het water.    

 

Het was Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruiter die als eerst de 

op hoop van zegen opmerkte. 

Hij rende naar de stuurhut en maakte Michiel er op attent dat er een schip 

in zicht was. 

Michiel liet zijn schip stoppen en met zijn nieuwe speedboot haastte hij 

zich naar het gestrande schip. 

 

Barbra Streisand, moe van het zingen en koud geworden zag hem komen en 

toen de dappere kapitein aan boord stapte, viel zij hem dankbaar in de 

armen. 

Dit tot groot ongenoegen van Xaviera Hollander want een man als Michiel de 

Ruiter ,moest toch wal het einde zijn. 

 

Opgelucht kwamen nu ook de ander gasten uit de kajuit. Er werd gejuicht en 

gelachen, zij waren gered. 

Michiel gaf zijn stuurman de order om een wentelwiek te bestellen die even 

later ronkend boven het gehavende schip cirkelde. 

 Een voor een werden de gasten omhoog en aan boord van de wentelwiek 

gebracht en wat later gedropt in de fraaie tuin van het vrouwtje van 

Stavoren.  
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jan de Hartog, die als laatste van het schip was gered, maakte daar kennis 

met Stella. 

Haar vertelde hij het lange en ongeloofwaardige verhaal van zijn 

belevenissen. 

En hij begon zo: 

Het verhaal dat ik je wil vertellen is al weer heel wat jaartjes 

geleden………………. 


