Vijf Vissen

Er zit een man in ’t café

Vijf vissen, vijf vissen heeft hij mee
Hij weet niet meer vanwaar hij komt
noch wie daar op hem wachten

Hij drinkt zich de verdrinkingsdood
in zeven lange nachten

Moeite is er heus getroost

gezorgd, gesproken, lief gekoosd
getracht hem binnenboord te houden
-de vissen vangen aan te stinken-
Niets lijkt hem nog het leven waard
er rest hem enkel nog het drinken

Hier kan dat zo rustig bij de zee

die zucht -soms in wat heviger beroering-
begrijpend met hem mee

tezamen met wat hopeloos verwarden
Toch heeft men hem tenslotte uitgezet

de stank was echt niet meer te harden
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