Gedane zaken

Al mijn gedachten
tuimelen

over verlies

en liggen in scherven
aan mijn voeten

Zonder kracht

Ze op te rapen
houd ik mij stil
om mij niet
ernstig te bezeren

Glimlach dan
masker,

nog even

dan zijn het
gedane zaken

Het weer in Oostende
voelt mij wel aan,
kleedt zich

in stemmig
donkergrijs met wind

zodat ik althans

met de elementen

mijn gemis kan delen
Dag schoonheid, liefste
vader, jeugd

Dag kind,

luchtig paraderend
langs een zee

van tijd

Ach...

zo argeloos

voort te gaan

aan de vertrouwde hand
van sterfelijkheid
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