De zwemmer

Mijn lief,ga niet te ver in zee
Ik zie je in de golven deinen
Straks sleurt een onderstroom je mee
en zul je in het zilte grijs verdwijnen

Het zand ,de zee ,daarin jouw hoofd

en ginds een boot met witte zeilen

Ik tuur met kracht de verte in

hoe jij dat durft ,zo met ’t gevaar verwijlen

Dan stel ik mij de grote vraag

wie hier het meeste angst doorstaat
De laffe wachter aan de kant

of wie zich moedig,keer op keer
met het gevaar inlaat
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