
 
 
 
 

A ls alle sprookjes voorbij z ijn  
als alle verw achtingen vals 

als alle drom en illusies 
als de w aarheid  je p ijn lijk  om  de oren slaat 

dan blijft nog steeds 
altijd  w eer 

de w ind in  je haren 
en het w ater 

dat bereid  is je verdriet m ee te nem en 
als je het los w il laten  

 
08-08-08 (aan de D onau, Servië) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geschreven door Renata Kersten 

Dochter van Antoon, zoon van Jan. 


